
Zaterdag 3 november 1917 

In den nacht van maandag tot dinsdag laatst zijn bommen geworpen op de kleine stad Deinze, 
nagenoeg vier uren gaans van hier langs den Kortrijkschen Steenweg. Juist voor het intreden 
der stad staan groote gebouwen met een woonhuis "De graanmolens van Deinze" genaamd. 
Een bom is gevallen in het huis van den bestuurder, heer De Bruycker, en zijn familie. In hun 
slaap verrast zijn hij, en zijne vrouw door de ontploffing hoog in de lucht opgeworpen en met 
het dak diep in de kelderingen tusschen gruis, balken en pannen vermorzeld neergestort. Hun 
twee kinderen, waarvan het oudste twaalf jaar telt, zijn in de mulle aarde van een 
nabijliggend veld teruggevonden. Ze hebben geen noemenswaardig letsel opgedaan. Vlokken 
wol van het beslapen beddegoed zijn tot in de kruinen der hooge straatboomen geslingerd, 
waar ze in den wind hangen te bimbammen... 

 
      Virginie LOVELING (« In oorlogsnood ») 

 
 


